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Arts in Health
Transformatie: van 
curatief naar 
preventief

Over grenzen 
kijken en dóen



. alles binnen het sociaal domein bepaalt in samenhang het welzijn van:  

jong en oud: ziek en gezond, al of niet met een beperking; 

hoog- en laag opgeleid; ongeacht religie of culturele achtergrond.
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‘de praktijk van het toepassen van kunstinitiatieven in een verscheidenheid aan 
situaties om in lijn met opkomende theorieën over persoonsgerichte zorg gezondheids-
en welzijnsuitkomsten direct te bevorderen, te behouden of te verbeteren.’

FERDINAND LEWIS, INITIATIEFNEMER
Door creatief te zijn – bijvoorbeeld door te tekenen of muziek te maken –
spreek je het deel van jezelf aan dat niet ziek is, het deel dat gezond en
hoopvol is. Je vindt er een stukje van je eigen identiteit in terug.
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de praktijk in Ede



gastsprekers

Hassan el Ghouti

Fabian Hemmer



Het idee voor het project….

Hoe leef jij 
Hoe leef ik ?



Hoe leef jij Hoe leef ik? 

• Een project van verschillende nationaliteiten

• Ze komen 1 keer per maand bij elkaar

• Ontmoeten, verbinden en kennis delen

• Iedereen is anders mooie toch?

• Religie hoe gaat  je hiermee om 



Hoe leef jij? Hoe leef ik?  



Cultuurverschillen  en de waarde van culturele diversiteit

• Communicatiestijlen

• Sociale omgang

• Religie 

• Voedselgewoonten

• Kleding

• Feesten en nog meer 



Communicatiestijlen

• In sommige culturen wordt directe communicatie gewaardeerd, 
terwijl in andere culturen indirecte communicatie de norm is. Dit kan 
leiden tot misverstanden en verschillende interpretaties.



Eetgewoonten:

• Nederlands eten Stamppot boerenkool

• Marokkaans eetgewoonten

• Turks eetgewoonten

• Indisch eetgewoonten 

• Spaans eetgewoonten

• Italiaan eetgewoonten



• Diversiteit gaat over verscheidenheid en de mix van 
verschillen tussen mensen. ... 

• Gelijkwaardigheid gaat over gelijke toegang en kansen voor 
mensen. ... 

• Inclusiviteit gaat over echt mogen meedoen, het gevoel 
hebben erbij te horen en gerespecteerd te worden.

Cultuur en Diversiteit 



Religie & samenleving 

- Het begroeten van mensen kan sterk verschillen tussen culturen, variërend 
van een handdruk tot een omhelzing, een buiging of zelfs het aanraken van 
neuzen.

-



Feesten 

- In Nederland zijn ook veel feesten 

- Kerst dagen Paas dagen, Hemelvaart dagen en Pinksteren dagen 

- Voor moslims hebben ander feest dagen

- ramadan vasten en daarna Suikerfeest en offerte feest 

- En natuurlijk zijn nog meer feest dag voor ander religie of gewoon een feest 

- In Nederland zijn veel feesten met verschillende cultuur



Samen zijn  

SAMENLEVEN MET DIVERSITEIT KAN WEL

Mensen zijn nu eenmaal allemaal anders. Dat is altijd zo geweest en zal 
altijd zo blijven. Zo zijn we gebakken. Mensen hebben altijd contact 
gezocht met anderen, voor de handel, de uitwisseling van kennis en 
overtuigingen. Diversiteit is leuk, geeft energie, moet je opzoeken.

.



Viering van culturele diversiteit

Het vieren van culturele evenementen, festivals en 
tradities draagt bij aan het erkennen en waarderen 
van verschillende culturen en het bevorderen van 
interculturele uitwisseling.



Vragen?



Bedankt voor uw tijd!

Hassan El Ghouti







hoe nu verder?

in gesprek!













Meedenken of meedoen? Mail 
naar cultuurmakelaar@ede.nl

Volgende bijeenkomsten:
woe 12 juni & don 12 september


